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Column van de voorzitter 
 
Beste vrijwilligers, donateurs en relaties, 
 
Onze vaste gasten in de zuidgang van het complex, de vleer-
muizen, ontwaken zo langzamerhand weer uit hun winter-
slaap, zodat wij begin mei weer open kunnen. Voor de buiten-
wereld lijkt het er misschien op dat ook bij ons alles heeft stil 
gelegen. Dat is slechts schijn. Er zijn het afgelopen half jaar 
door onze gidsen geregeld groepen ontvangen in de S414.  
En onze vrijwilligers van de zaterdagploeg hebben met hun 
‘gouden handjes’ weer grote vorderingen gemaakt in de 
noordgang. Ook ons bestuur heeft bepaald niet stil gezeten;  

er staan weer veel nieuwe plannen op de rit. 
 
Tijdens de afgelopen bestuursvergadering van 1 maart hebben wij afscheid genomen 
van onze secretaris Johan Gieske. Hij is vrijwilliger vanaf het eerste uur en is 5 jaar 
geleden bestuurslid geworden om een bijdrage te leveren aan het geheel, maar ook 
om binnen het bestuur aandacht te vragen voor een aantal zaken die hij daarbij van 
bijzonder belang acht. Dat is hem zeker gelukt. Johan blijft gelukkig actief als vrijwil-
liger. Zijn expertise op het gebied van onder andere computers en internet is onmis-
baar! Wij zijn zeer verheugd dat Angelique Heus en Hans van den Bosch zijn toege-
treden tot ons bestuur. Beiden hebben hun sporen al ruimschoots verdiend binnen 
ons museum, onder andere als planners van de gidsen en de bezoekers. Angelique is 
onze nieuwe secretaris, Hans zal zich als bestuurslid onder andere bezighouden met 
veiligheid en hulpverlening. De door hem ingestelde ‘veiligheidscommissie’ heeft al 
een eerste notitie opgesteld waarmee wij verdere noodzakelijke stappen op dit gebied 
kunnen zetten.   
 
Uiteraard is alles gericht op de start van het nieuwe seizoen. Om alle vrijwilligers bij 
te praten over de plannen voor 2023 hopen wij hen te verwelkomen op onze vrijwilli-
gersbijeenkomst op woensdagavond 19 april in de Heeren van Noortwyck.   
Wij hopen dat we in 2023 met onze vrijwilligers weer een mooi seizoen kunnen 
draaien met veel blije bezoekers. 
 
Namens het bestuur,   
Victor Salman, voorzitter 



Van de Penningmeester (Joeri de Jong) 
 

Net als in voorgaande jaren hierbij een verzoek aan alle donateurs om 
hun donatie voor kalenderjaar 2023 over te maken.  
Als dat al niet gedaan is. Uw donatie is hard nodig om de diverse  
onkosten van ons museum deels te kunnen dekken.  
De minimum donatie bedraagt € 15,— per kalenderjaar.  
Een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.  
Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
Hierdoor is uw gift mogelijk fiscaal aftrekbaar.  
Uw donatie gaarne overmaken op bankrekening  
NL23 INGB 0009 185700 ten name van Stichting Atlantikwall  
Museum Noordwijk met vermelding van uw naam en “donatie 2023”.  
Bij voorbaat dank. 
 
 

Werkzaamheden 2022 tot nu (red.) 

 
Het afgelopen jaar en het eerste kwartaal van 2023 is er door 
de ploeg vrijwilligers weer met veel enthousiasme  gewerkt om 
het museum weer klaar te stomen voor het komende seizoen. 
Ook aan de verrichtingen die verder in de toekomst liggen 
wordt keihard gewerkt. Een groot gedeelte van de noordgang is 
reeds voorzien van een vloer met ingebedde rails.  
Bij deze werkzaamheden kwam er een originele telefoonkabel 
tevoorschijn. Elektriciteitskabels, voor allerlei doeleinden, zijn 
en worden getrokken. Op diverse afstanden zijn brandwerende 
deuren geplaatst. Kosten noch moeite worden gespaard om  
onze toekomstige gasten zo veilig mogelijk rond te kunnen  
laten gaan in het noordelijke gangenstelsel. Helaas zal het 
noordelijke deel van het complex het komende seizoen nog niet 
open zijn voor publiek.  
De loopgraaf bij de nooduitgang van de S414 Leitstand
(Kommando-bunker) die eerst voorzien was van houten  
wanden die langzaam door het duin werden ingedrukt zijn nu  
vervangen door betonnen platen en de vloer is daarbij ook  

betegeld. Een hele en veilige verbete-
ring. De intree met balie en tourniquet  
heeft een facelift gekregen. De balie is 
nu, dankzij het schilderwerk van Jan en 
zijn medeschilders, onderdeel geworden 
van de geschilderde lambrisering, wat 
een heel mooi en rustig effect geeft in 
het geheel van de omgeving.  
 



De observatieruimtes in de S 414 zijn voorzien van een 

nieuwe laag verf en zien er weer fris uit. Ook de reken-

kamer en andere vertrekken zijn onder handen geno-

men. Bestuur, planners, kassiers en gidsen staan weer 

klaar om leiding te geven, de bezoekersstroom in goede 

banen te leiden, om de broodnodige financiën in ont-

vangst te nemen, en de bezoekers een onvergetelijke 

dag te bezorgen. Al deze vrijwilligers zijn onmisbaar en 
zorgen er voor dat we het mooiste Atlantikwallmuseum 

van de hele kust hebben. 

 

 



 

Filter voor de filterruimte in de Fl 246 (Munitiebunker)(red) 

Een enkele jaren geleden al gerestaureerd fil-

ter zou geplaatst gaan worden in de daarvoor 

bestemde ruimte in de Fl. 246. De tafel waarop 

het filter geplaatst zou moeten worden werd 

aan de muur bevestigd, waarna het filter op de 

tafel werd geplaatst. Maar helaas, de bevesti-
gingsbouten kwamen niet overeen met de 

schroefgaten in de tafel. Niet getreurd, een 

paar nieuwe gaten waren zo geboord. Na veel 

passen en meten stond het filter op de tafel. Al 

snel bleek dat het aansluiten van het filter op 
de buizen die de vuile lucht naar buiten zou-

den blazen en de buizen voor de schone lucht 

naar binnen zouden blazen niet  mogelijk was. 
De tafel was dus toch niet geschikt voor het 

filter. Wat nu….?  Via de groepsapp werd er 

een oproep gedaan of iemand een oplossing wist.  

En toevallig had ik bij mijn oudroest  nog een juis-

te filtertafel liggen. Iedereen blij. Maar de tafel 

moest nog wel van alle roest worden ontdaan en 

opnieuw in de juiste kleur geschilderd worden. 

Een hele klus. Al snel kwam Peter met een groot 

blik owatrol bij mij langs. En na de tafel zo goed 

mogelijk van roest te hebben ontdaan werd het 

geheel in de owatrol gezet. Een week drogen en 
daarna de eerste primerlaag gespoten, daarna een 

tweede en toen afgelakt in de originele kleur. Na 

een goede maand stond de filtertafel weer als 

“nieuw”  klaar om gebruikt te worden. Op de fiets 

naar het museum gereden en de tafel afgegeven in 

de Fl.246 waar het filter nu op de juiste manier 
geplaatst kan worden en aangesloten op het buizennet. 

 



 

De Duitser die niet bestond 

 
Over een op 10 mei 1940 in zee gestorte Ju 88A-1 en het op  30 juni 1940 tussen Katwijk en 
Noordwijk aangespoelde lichaam van de mysterieuze Friedel Reuboldt  
 

Door: Jaap Plokker in samenwerking met Rinus Noort, Danny Hoek, Jaap Woortman,  
Gerrit Russchenberg, Eric Wolthaus en René Plokker. 
 
Voorwoord 

Tijdens mijn onderzoek naar aan Katwijk te relateren in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Neder-
landse, geallieerde en Duitse militairen ontving ik van Rinus Noort uit Noordwijk enkele scans van docu-
menten over een op 1 juli 1940 op het strand tussen Katwijk en Noordwijk aangespoelde Duitse militair 
van de Luftwaffe, wiens gekiste lijk onder begeleiding van o.m. een Katwijkse politieagent naar Katwijk 
was gebracht. Na navraag te Noordwijk behoorde het stoffelijk overschot toe aan Friedel Reuboldt. Ver-
der onderzoek leverde niets op: Friedel Reuboldt leek in Katwijk in rook te zijn opgegaan.  
 
Tussen een serie Gräberkarteikarten die ik van Katwijker Danny Hoek mocht ontvangen trof ik bij toeval 
een grafkaart van een Duitse militair van de Luftwaffe die op 1 juli 1940 ‘bei Katwijk’ was aangespoeld. 
Deze kaart bleek het cruciale puzzelstukje dat niet alleen leidde naar de oplossing wie Friedel Reuboldt 
was, maar ook naar een hoogst opmerkelijke geschiedenis van een Duitse bommenwerper en z’n beman-
ning. In deze monografie is die geschiedenis vastgelegd.  
 
Een op het strand aangespoelde Duitser 
 

Zondagavond 30 juni 1940 om 21.00 u. ontving de wacht op het politiebureau van Katwijk aan Zee het 
bericht dat op het Noorderstrand, bij paal 85, aan de waterlijn het stoffelijk overschot van een Duitse mi-
litair was aangetroffen. Vanaf de Tramstraat werd vervolgens contact opgenomen met de Zoll Kom-
missaris, die aangaf bij het lijk een wachtpost te zullen plaatsen en verder alle maatregelen te zullen tref-
fen om het stoffelijk overschot van het strand te verwijderen. De volgende dag, maandag 1 juli 1940, liep 
de 41 jarige Noordwijkse jachtopziener Clemens Duijndam ’s morgens patrouille door de duinen tussen  
Katwijk en Noordwijk. Vlak bij Katwijk gekomen zag  hij op het strand tussen paal 84 en 85 Duitse  
soldaten bij een aangespoeld stoffelijk overschot. Omdat het Noordwijks grondgebied betrof stapte hij op 
de Duitsers van de Grenzaufsichtstelle af om te informeren wat er aan de hand was.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      gedurende de bezettingsjaren spoelden regelmatig stoffelijke overschotten van militairen op het Noordwijkse strand aan. 
      (Foto collectie Peter Wijnberger) 
 



(foto collectie J. Plokker) 

 

Zij verklaarden hem dat zij de wacht hiel-
den bij het aangespoelde lichaam en in 
afwachting waren van mensen uit  
Katwijk die het stoffelijk overschot zou-
den komen ophalen. Desgevraagd vertel-
den ze hem dat het een Duitser van de 
Luftwaffe betrof. Terwijl Clem Duijndam 
zich met de Duitse soldaten onderhield 
arriveerde een Katwijkse politieagent in 
gezelschap van personen, die het lijk  
inspecteerden op persoonlijke bezittin-
gen en herkenningstekens, vervolgens 
kistten en meenamen naar Katwijk. 
C.  Duijndam vond het nodig van dit  
gebeuren verslag uit te brengen.  

Het stoffelijk overschot was weliswaar meegenomen naar Katwijk, onder begeleiding van de Katwijkse 
politie, maar tenslotte op Noordwijks grondgebied aangespoeld. Onwetend dat in Katwijk al de vorige 
avond melding was gedaan van de vondst van het lichaam noteerde hij in zijn rapport 1 juli 1940 als de 
datum waarop de Duitser was  aangespoeld. Nadat Clemens Duijndam op het politiebureau in Noordwijk 
verslag had uitgebracht over het voorval dat hem die ochtend was overkomen gaf de inspecteur van  
politie hem de opdracht navraag te doen naar de identiteit van de aangespoelde Duitser bij de in Stella 
Mare gevestigde Noordwijkse Grenzaufsichtstelle. De commandant vertelde hem dat het Friedel Reuboldt  
betrof en C. Duijndam noteerde deze naam in zijn verslag. In Noordwijkse documenten uit de Tweede 
Wereldoorlog en in de over de jaren 1940-‘45 verschenen literatuur en websites komt de naam van deze 
Friedel Reuboldt categorisch  terug, zijnde op 1 juli 1940 aangespoeld op het strand van Noordwijk.  

(nr. 3 op de lijst.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Liist uit Noordwijk in de jaren 1940-1945 van G. Slats) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melding in de dag/nachtrapporten van de Katwijkse gemeentepolitie over het aanspoelen van een Duitse militair bij 
strandpaal 85 op 30 juni 1940 te 21.00 uur. 
 
(Erfgoed Leiden en omstreken, archief Gemeentepolitie Katwijk) 



 
  

 Op zoek naar Friedel Reuboldt 

 

Wie was Friedel Reuboldt, hoe is hij om het leven gekomen en wat is er met het stoffelijk overschot ge-
beurd nadat  het op 1 juli 1940 vanaf het Noordwijkse strand bij paal 85 naar Katwijk was gebracht?  
Het zoeken naar antwoorden liep al snel vast. Friedel Reuboldt was weliswaar meegenomen naar Katwijk, 
maar was daar niet begraven: niet bij de Duitsers op de Algemene Begraafplaats aan de Zuidstraat,  noch 
bij de Duitsers op de begraafplaats bij de Dorpskerk te Katwijk aan den Rijn en evenmin op de provisori-
sche Duitse begraafplaats op het terrein van het Rotterdamsch Zeehospitium. Ook op de Duitse begraaf-
plaatsen van Oegstgeest, Valkenburg en Den Haag was geen graf van Friedel Reuboldt  te bekennen. 

 
(Erfgoed Leiden en omstreken, archief Gemeentepolitie Katwijk) 

 
Door jachtopzienern C. Duyndam opgesteld rapport over het 
Aanspoelen van Friedel Reuboldt 
 
 
Sterker, Friedel Reuboldt ontbrak ook op de Duitse  
begraafplaats in Ysselsteyn, waar vrijwel alle verspreid 
over Nederland begraven Duitsers zijn herbegraven, in 
totaal bijna 32.000 man.  
Er restte nog één mogelijkheid om de identiteit van 
Friedel Reuboldt te achterhalen: zijn grafkaart.  
De Duitsers hielden een kaartensysteem bij waarop van 
een gesneuvelde Duitser o.m. werd bijgehouden waar en 
wanneer hij was overleden en waar hij begraven lag, de 
zogenaamde Gräberkartei. In het hele kaartenbaksys-
teem was echter nergens een Friedel Reuboldt te  
bekennen die aan het signalement voldeed van het op 
30 juni 1940  op het strand bij paal 85 aangetroffen  
lichaam. Langzaam maar zeker onthulde zich het enige 
mogelijke antwoord op de vraag wie de op 30 juni 1940 
op het strand aangespoelde Friedel Reuboldt was:  
Hij heeft nooit bestaan ! 
Heeft de Duitse commandant van de Noordwijkse 
Grenzaufsichtstelle jachtopziener Clemens Duijndam 
dus maar wat op de mouw gespeld en hem een ludieke 
naam toevertrouwd die hem ter plekke te binnen 
schoot? We zullen het nooit weten. 
Als Friedel Reuboldt nooit een in het voorjaar van 1940 
gesneuvelde Duitse militair van de Luftwaffe is geweest, 
bij wiens stoffelijk overschot hadden op het strand bij 
paal 85 Duitse soldaten van de Katwijkse Grenzauf-
sichsttelle in de nacht van 30 juni op 1 juli 1940 de 
wacht gehouden en van welke aangespoelde Duitser had 
de Noordwijkse politie rapport opgemaakt en een  
dossier aangelegd?  

 
Door de politie van Noordwijk op 5 juli 1945 opgesteld rapport 
betreffende het aanspoelen van Friedel Reuboldt  
 
 
Wordt vervolgd. 
 

(G. Slats Noordwijk in de jaren ‘40-45) 
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Organisatie 

Interview met Bart van Gelsdorp (Dirk Zweers) 

 

Naam, geboortejaar, achtergrond, beroep? 
Bart van Gelsdorp, 1956. Opgeleid aan de Hogere Zeevaartschool te Amster-
dam, gewerkt als stuurman grote handelsvaart. Veel nautische beroepen in de 
familie, grootvader was ten tijde van WO2 gezagvoerder grote handelsvaart, 
diens broer was destijds duikbootkapitein. Ben na mijn varende periode bij 
destijds KNSM en NedLloyd bij de olie- en gaswinning tak van NedLloyd gaan 
werken. Na nog geruime tijd in de logistiek gewerkt te hebben, uiteindelijk bij 
FedEx te Veldhoven in oktober 2021 met pensioen gegaan. 
Hoe ben je betrokken geraakt bij de Stichting Atlantikwallmuseum  
Noordwijk? 
Bij mijn laatste werkgever vroeg men wat ik na mijn pensionering dacht te 
gaan doen. Ik had toen al interesse in de Marine LuchtvaartDienst, met hun 
bezoekerscentrum op het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Het Atlantikwall-
museum Noordwijk had ook mijn belangstelling. Met ene Jan Heus heb ik ooit 
in de logistiek nog beroepsmatig contact gehad. Via mijn echtgenote kwam ik 
Annie Admiraal tegen, die mij destijds, najaar 2021, rondleidde door onze 
bunkers. Sinds die tijd ben ik erbij. 
Wat voor soort werkzaamheden doe je het liefst voor de Stichting? 
Gidsen in drie talen, Nederlands, Engels en Duits, ook kassa draaien. Klussen 
als graven, elektro werk etc. ga ik niet uit de weg. Bij gidsen in het Duits  
probeer ik altijd het ijs te breken door Rudi Carrell te noemen. 
Wat geeft je bij deze werkzaamheden het gevoel goed bezig te zijn? 
Het proberen het museum op een hoger plan te krijgen, naar uiteindelijk jaar-
rond openstelling. Vooral het over kunnen brengen van een boodschap, vooral 
naar ons jongere publiek, spreekt mij zeer aan. 
Hoe zie je de toekomst van de Stichting Atlantikwallmuseum Noordwijk? 
Deze zie ik zonder meer rooskleurig in. Er is heel veel belangstelling voor ons 
museum. Indien we vaker open kunnen, vormen wij een goede slecht weer  
accommodatie voor onze gasten. 
Kun je beknopt een anekdote over onze bunker vertellen? 
Ooit leidde ik op een zondagochtend een groep rond, waaronder twee beken-
den uit mijn wijk. In de woonbunker achter geschut 3 wees één van de beken-
den uit mijn wijk aan waar hij als jongetje geweest was, en hoe hij er destijds 
in gekropen was, en met waxinelichtjes etc. zijn weg had moeten vinden. Ook 
vertelde hij dat hij in de geschutruimte van geschut 3 ooit zijn hoofd openhaal-
de aan één van de haken aan het plafond. Het komt nog best vaak voor dat be-
zoekers heel aardige 
verhalen over onze 
bunkers hebben. 
Ook was er ooit een 

bezoeker die bij het 

einde van de zuid-

gang, waar de lorrie 

staat, opperde dat het 

best handig geweest 

zou zijn wanneer men 

stoom- of diesel trac-

tie voor de lorries zou 

hebben gebruikt . 

 


